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En men noemt Zijn Naam 

Dagboek over de namen van de Heere Jezus 

Voor jongeren vanaf ongeveer 16 jaar. 

Prijs: 16,50. Paperback.     

Iemand van A tot Z kennen. Dat zeg je niet zomaar! Als dat bij ons mensen al zo is, dan 

geldt dat nog meer voor Gods Zoon. Je kunt God alleen leren kennen door Zijn Zoon.                 

Jezus zegt Zelf: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven – het zijn drie Namen van HEM.                                                                                                           

Elke dag heeft dezelfde opbouw: Naam -  Bijbeltekst -  Uitleg – Lezen – Zingen.                                      

De auteur kent de levens van de beoogde leeftijdsgroep, schrijft heel betrokken met het 

oog op de tijd waarin ze leven, met de vraag op 1 januari: ‘DE grote vraag op deze eerste 

dag van het nieuwe jaar is: ben jij vernieuwd naar het beeld van Christus? Mag je al op 

Hem lijken? En eindigt op 31 december met de vraag: Hoeveel pijlen heeft de Heere in de 

prediking niet afgeschoten op je hart? Hopelijk was het raak. Tot eer van God en tot jouw 

zaligheid! 

Van harte aanbevolen!  


